provincie gedeputeerde David Coppens

Oost-Vlaanderen

Wat: Voorstelling Erfgoedsprokkel “De Ronde van Meldert”
Datum: 7 september om 14u

Plaats: Pastorie, Meldert

Goedemiddag iedereen
e Dames en heren,
e Meldert is een bijzondere gemeente.
e En dat zeg ik NIET omdat er binnenkort een gedeputeerde in het dorp komt wonen, ikzelf
dus, maar wel omwille van de bijzonder geschiedenis
e Eeuwenlang al is Meldert namelijk een grensgebied, tussen vlakte en plateau, tussen een
graafschap en een hertogdom, tussen gemeentes en provincies...
e En grensgebieden zijn nu eenmaal altijd plekken die betwist worden, nog meer tijdens
oorlog en bezetting.
o Dat levert spannende smokkelverhalen op of heldhaftige periodes van weerstand en
verzet, die tot op vandaag worden doorverteld.
e Meldert is ook het centrum van de zandsteenwinning in de streek.
o De Meldertse steen werd gebruikt om kleine kapellen en majestueuze kathedralen te
bouwen, tot ver buiten onze provinciegrenzen.
o Meldert lag zo aan de oorsprong van ontelbaar veel van ons Vlaamse erfgoed, maar
uiteraard liet deze geschiedenis ook zijn sporen na in Meldert zelf.
e Deze nieuwe erfgoedsprokkel neemt u mee op een fietstocht langs dit erfgoed: de Ronde
van Meldert.
e Verhalenverteller van dienst is Arnold Van de Perre, die met de Heemkundige kring De
Faluintjes al decennia het materiéle en immateriéle erfgoed van de gelijknamige streek
rond Meldert bestudeert en daarover publiceert.



e De kring viert in 2026 zijn 40ste verjaardag en deze Erfgoedsprokkel is dan ook een vroeg
verjaardagscadeau.

e Voor een ruim publiek worden hier de typische verhalen en legenden van Meldert bij
elkaar gebracht.

o De geinteresseerde lezer wordt meegenomen op een tocht langs de vele monumenten
en door het fraaie landschap en ontdekt hoe de geschiedenis hier letterlijk nog af te
lezen is aan de stenen van de kapelletjes en hoeves, de glooiende golvingen van de
Faluintjesstreek, de waterpartijen en steengroeven, de kastelen en abdijruines.

e Het is overigens ook niet toevallig dat de mooie kapel van de Heilige Anna deze
erfgoedsprokkel siert

o Eind 2023 werd de pas gerestaureerde kapel en de beide kapelbomen die ze
flankeerde, geveld door een storm.

o Met een provinciale subsidie kon de kapel in 2024 worden gerestaureerd.

o En dankzij ons gelauwerd entenproject krijgen ook de kapelbomen een nieuw leven.

o De wortelstobbes bleven bewaard. De wortelopslag wordt ter plaatse opgekweekt tot
nieuwe kapelbomen, maar de bomen werden ook vermeerderd (geént) als backup
indien dit niet zou lukken.

o De nakomelingen kunnen bovendien ook gebruikt worden om nadien in de omgeving
aan te planten.

o Mijn excuses als ik daar wat al te lyrisch over doe — maar met ons entenproject hebben
we inmiddels een Europese prijs binnengehaald, de prestigieuze “Europa Nostra”en we
maken zelfs nog kans op een extra publieksprijs, indien voldoende mensen voor ons
stemmen

= Bij deze dus een extra oproep om te surfen naar vote.europanostra.org en jullie provincie

een stem te geven

e Dames en heren,

e Traditiegetrouw is deze Erfgoedsprokkel opnieuw fraai geillustreerd met historisch
beeldmateriaal en mooie nieuwe opnames.

e In 2025 kreeg de reeks een nieuwe look en zet het provinciebestuur ook in op
kwaliteitsvolle professionele fotografie.

o Fotograaf Stefan Dewickere kreeg de opdracht om alle nieuwe opnames voor deze
jaargang van de publicatiereeks te realiseren.

o Zijn foto’s zijn vandaag te ontdekken op de tentoonstelling die de Heemkundige kring
naar aanleiding van de voorstelling van de publicatie en de jaarlijkse kermis
organiseert.

o Op deze manier kan u vandaag niet enkel de Erfgoedsprokkel ontdekken op de fiets,
maar ook op een rustiger tempo, terwijl u geniet van de feestelijkheden van Meldert
Kermis.

e |k wil dan ook alle betrokken, en in het bijzonder auteur Arnold Van de Perre bedanken
voor hun inzet en feliciteren met deze prachtige realisatie.

(V)


http://www.europanostra.org/

Volgende week, deze tijd is het Open Monumentendag en zullen opnieuw duizenden
mensen op stap gaan tijdens het jaarlijkse monumentenfeest.

Met de Erfgoedsprokkels kunnen geinteresseerden élke dag op stap om de verhalen over
ons erfgoed te ontdekken of boeiende maar vaak minder bekende plekken in onze
provincie bezoeken.

En met deze 71ste Erfgoedsprokkel krijgt het erfgoed van Meldert de aandacht die het
verdient.

Ik zal er mij als toekomstige inwoner alvast met veel plezier in verdiepen

Bedankt!



